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PIET PETERS 
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De zeswekendienst zal gehouden worden  

op zaterdag 27 november om 19.00 uur 

in de H. Remigiuskerk te Klimmen. 



Lieve mensen,  

lk heb geleefd zoals ieder mens leeft met zijn 

positieve en negatieve eigenschappen. De 

positieve misschien niet ten volle benut en met 

de negatieve anderen bewust of onbewust pijn, 

onrecht en verdriet gedaan. En dat zoiets in 

een mensenleven gebeurd daarvan ben ik 

overtuigd vooral omdat ook ik dat heb ervaren 

van anderen. Het is geen leuke ervaring maar 

wel heel menselijk en begrijpelijk in onze 

samenleving. lk wil echter nu iedereen van 

harle en gemeend vergeven die mij op welke 

wijze ook tekort heeft gedaan . Maar zelf vraag 

ik ook aan iedereen vergeving, die ik heb doen 

lijden onder mijn negatieve eigenschappen. 

Vergeef mij mijn bewuste en onbewuste fou-

ten . Zonder elkaars vergeving zullen wij nooit 

tot verder ontplooiing kunnen komen, daar 

waar ik nu ben. Vergeef me flu, morgen, de 

volgende maand of dan als je zelf zover bent 

om te kunnen vergeven, maar vergeet het niet 

en vergeet mij niet. Een laatste lieve groet en 

hartelijk bedankt voor het vele goede, dat ik 

van jullie heb mogen ontvangen en door jullie 

heb mogen ervaren tijdens mijn leven hier. 

Tot ziens. 

Piet. 


