


In dankbare herinnering aan
Jules Rademakers
echtgenoot van
Maike Rompen ¥

2 januari 1922 te Sittard
T 9 maart 2014 te Voerendaal

De familie dankt u hartelijk
voor alle blijken van medeleven.

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden in de
St. Remigiuskerk te Klimmen, op zondag 20 april 2014
om 11 uur



Pap, opa

Ondanks het vroegtijdig verlies van je vader en de ziekte van je
moeder ontstond er in de loop der jaren een hechte band tussen
jou, je broer en je twee zussen. Tijdens de oorlogsjaren verbleef
je bij de familie Crombach in Epen waar jij, je grote liefde, Maike
hebt leren kennen. Na jullie huwelijk werd Klimmen jullie woon
-plaats. Jullie kregen vijf kinderen waarvan Karin na de geboorte
overleed. We vormden samen een hecht gezin. Je was voor ons
altijd een kalme, zorgzame en liefdevolle vader. Jij was oprecht ge
-interesseerd in het doen en laten van je kinderen en kleinkinderen.
Samen met Mam genoot jij als je de kleinkinderen kon voorlezen
en als je piano met hen speelde. In de ogen van de Klimmense
gemeenschap ben je nog altijd "D'r Meister". Na je gymnasium
-opleiding trad je namelijk in het voetspoor van je vader en werd
onderwijzer. Eerst aan de lagere school in Klimmen en later werd
je leraar in het voortgezet ondenruijs in Heerlen. Menige jongeling
heb je mogen begeleiden op weg naar de volwassenheid. De pa-
rochie Klimmen en het St, Remigiuskoor waren in je vrije tijd jouw
grootste passie. Na het overlijden van Mam verhuisde jij naar de
Linde en daarna naar 't Brook.

Pap, Opa, bedank dat geet d'r veur os woart.



