


Als dankbare herinnering
aan

Pierre Budé
echtgenoot van

Thea Horsmans

*22-02-1936, Craubeek
+ 9-1-2004, valkenburg

De uitvaart heeft plaatsgevonden met schutterseer
en werd begeleid door het mannenkoor St, Remigius,

Zwaar werden de dagen

En lang duurde de nacht.

Hoe moeilijk is het vechten

Bij het ontbreken van de kracht.
Ik heb de berg beklommen

Die jullie nog moeten gaan.

Huil daarom niet, geliefden,

Ik ben in vrede gegaan.



In zijn laatste levensjaren vond Pierre veel steun in onder-
staand gebed.

Heer God en Vader

Wij danken U van harte voor uw grote genegenheid voor
Padre Pio

Dat U het mogelijk maakte dat hij

tot de eer der altaren kon worden verheven

Gij hebt hem laten delen in het lijden van Uw Zoon Jezus
Met een grootmoedige liefde heb Gij door hem vele
mensen bevrijd van zonde en kwaad, van pijn en lijden

Mogen ook wij, zoals Padre Pio,
Uw verlossende aanwezigheid ervaren,
wanneer wij Eucharistie en Verzoening gelovig en bewust

beleven.

Versterk ons diepste verlangen om goed en hartelijk te zijn
voor elkaar Sta ons bij in elke nood en geef ons een grote
mildheid voor arme en zieke medemensen

Pierre, mijn lieve man, lieve pap, het ga je goed
Wij zullen je missen
Tot weerziens

De familie dankt u voor uw aanwezigheid en medeleven

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 2 januari 2005 om 10.45 uur in de parochiekerk H.
Remigius te Klimmen



